Prachig weer, nauwelijks wind, kraakhelder én voldoende tellers, schrijvers, fotograaf en filmers
(zie het filmpje van De Visdief op You-Tube!!) en geinteresseerden ....... Het was een feest om de
ganzen te tellen. Drie telgroepen respectievelijk op Nummer Eén, Hoog weg en Plaskreek
brachten alles in kaart.

Het kwam langzaam op gang, we zagen steeds beter en konden grote groepen op de Hooge
Platen zien zitten. En even later kwamen ze..... in lange slierten, sommigen luidruchtig (Brand- en
Kolgans), anderen rustig gakkend (Grauwe Gans) en sommigen haast ’stilzwijgend’ (onze 'nasale’
Toendra Rietgans).

In totaal werden er 14. 249 ganzen geteld. Een zeldzaam grote groep Toendrarietganzen werd er
geteld (bijna 1000). Een paar uur later waren ze prachtig te bewonderen in het buitengebied van
Breskens, ze waren dus niet ver gevlogen.

Op Nummer Eén ook mooie foeragerende Kluten, bij Hoogweg 5000 Spreeuwen en bij Plaskreek
minstens 6000 Bonte Strandlopers. Kortom het was een fantastische dag voor alle
natuurliefhebbers en niet alleen voor vogelaars.



