
Op 15 november 2025 is er geknot aan de Westlangeweg 12 te Hoofdplaat. Het was een windstille 

zaterdag en de temperatuur was aangenaam. We zijn om 9 uur gestart. Omdat er meer grond- dan 

boomwerkers zijn, wordt er met een elektrische- en motorzaag eerst flink wat takken gesnoeid. 

Binnen afzienbare tijd is dan ook elke vrijwilliger aan het werk. Deze formule werkt goed. Er wordt in 

een ontspannen tempo veel werk verzet. Dit gaat zo door tot koffietijd 

(10.30 uur). We werden zaterdag verrast met koffie/thee en appeltaart. 

De taarten waren gebakken door de eigenaar en de echtgenote van een 

vrijwilliger. Dit zijn altijd mooie momenten en er vallen weinig stiltes. 

Ieder heeft wel een verhaal te vertellen. Na koffietijd was er dan ook weer 

voldoende energie om zaag en takkenschaar ter hand te nemen.  

 

 

Als je tijdens de werkzaamheden even rond je 

kijkt, is het genieten van het Zeeuws-Vlaamse 

landschap. Het uitzicht in onze polders is weids 

met kenmerkend de mooie en soms grillige 

knotbomen. Voor ons ligt een grote wei met 

meerdere paarden, er is teven zicht op een uitgestrekt akkerland. Aan de 

linkerkant ligt de Westerschelde dijk. Kortom dit uitzicht verveelt nooit.  

Tijdens de lunchpauze werden we verwend met lekkere pompoensoep en 

broodjes. 

Enkele knotters keerden huiswaarts, maar de overige vrijwilligers zijn 

doorgegaan tot 15.30 uur.  

In totaal zijn er 7 volle knotwilgen gesnoeid. We mogen ook vandaag weer 

heel tevreden zijn over de opkomst van de knotwerkgroep. Er waren totaal 

11 vrijwilligers. De sfeer binnen de groep is goed. Men helpt en stimuleert 

elkaar op een positieve manier. Inmiddels kunnen we uit ervaring zeggen dat een hele dag buiten en 

in beweging zijn, goed is voor lichaam en geest. 

 

 

 

 

 

 

 


